
Woensdag 4 augustus 1915.

Volgens een verordening van den Etappen Kommandant mogen geen vliegers
(kinderspeeltuigen) opgelaten worden. De oorzaak van dat verbod wordt in 't volgende
gezocht: te Melle had de koewachter uit een liefdadigheidsgesticht een vlieger opgestoken
uit tijdverdrijf. Dat ding, voor de wolken heen en weer fladderend, werd opgemerkt,
genomen voor een sein. De dader, een idioot, was spoedig gevangen als zijnde een spioen.

De honden moeten gemuilband wezen. De beweegreden daartoe wordt volgenderwijze
verklaard: op 21 juni had een verbitterde zijn hond een halsstrik in de belgische kleuren
aangebonden en een in de duitsche aan den staart vastgemaakt. Een soldaat, in woede
ontvlamd, rukte dezen af. De hond beet hem en dat volstond om hem als razend te betitelen en
de strengheid der wet op al de honden toe te passen. Of de man er goed van af kwam wordt
niet gemeld.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


